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12 en 13 juni: lezing en rondleiding door Hollands Siberië, het 
verboden gevangenisdorp Veenhuizen 
  

“Zelfs de lezers van het boek gaan 
nieuwe dingen horen over Veenhuizen”  
 
VEENHUIZEN – Opmerkelijke anekdotes over het gevangenisdorp Veenhuizen worden op 12 en 
13 verteld in de voormalige katholieke Kerk van het dorp. Daar geeft Veenshuister en auteur 
Mariët Meester een lezing over het maken van haar boek Hollands Siberië. ‘Je kunt je haast niet 
voorstellen wat ze allemaal tijdens haar research heeft ontdekt. Zelfs als je het boek hebt 
gelezen ga je nog steeds nieuwe dingen horen over Veenhuizen’, vertelt Peter Bos, erfgoedgids 
van Inveenhuizen.nl. 
 
Velen hebben wel van de grimmige verhalen over Veenhuizen gehoord. Het was de rijkskolonie die 
afgesloten werd van de buitenwereld. Mariët Meester sprak tijdens het schrijven van het boek met de 
laatste getuigen van die bijzondere periode en vertelt opmerkelijke anekotes over deze gesprekken.  
 
‘Eén ding is zeker, de ontdekkingen die ze deed zijn bizar’, belooft Peter Bos. ‘Zelfs de voormalige 
katholieke kerk is onderdeel van het verhaal. Alleen hier al heeft zich een bijzondere geschiedenis 
afgespeeld dankzij de justitiepastoor die de knokploeg Noord-Drenthe zijn uitvalsbasis gaf.’ 
 
Bijwonen? 
Zowel op zaterdag als op zondag start de lezing om twee uur. ‘Na afloop van de lezing maken we een 
wandeling langs de hoogtepunten. De rondleiding neemt bezoekers letterlijk en figuurlijk mee naar de 
verhalen over Veenhuizen.’ Aanmelden kan via www.lezingeninveenhuizen.nl. Vanwege de 
coronamaatregelen kunnen per dag maximaal 30 mensen deelnemen.  
 
Over de auteur 
Mariët Meester werd in Den Haag geboren als oudste kind in een onderwijzersgezin. Als baby 
verhuisde ze met haar ouders naar de Drentse gevangeniskolonie Veenhuizen, waar haar vader 
hoofd van de School met de Bijbel werd. Ze heeft meerdere romans geschreven, waaronder Hollands 
Siberië dat in 2014 verscheen. Hiervoor keerde ze in 2011 terug naar de gevangeniskolonie 
Veenhuizen waar ze opgroeide. Ze ging tijdelijk in een leegstaande pastorie wonen en nam het 
initiatief om van de Veenhuizer pastorie een schrijvershuis te maken, een project dat vier jaar duurde. 
 
Over InVeenhuizen.nl 
Peter Bos is al zo lang als hij zich kan herinneren een Veenhuizer. Hij kent vrijwel alle gebouwen van 
binnen en is als klein jongetje zelfs nog met de boevenbus naar school gebracht. Als Erfgoedgids leidt 
hij regelmatig mensen rond in deze bijzondere plaats met ruim 100 Rijksmonumenten. 
 
Als geen ander kan hij de bijzondere verhalen vertellen tegen de achtergrond van een 200 jaar oud 
(gevangenis)dorp. Een unieke binnenlandse kolonie, en experiment, dat leidde tot onze moderne 
verzorgingsmaatschappij. 
  
‘Veenhuizen kent voor mij nauwelijks meer geheimen maar ook ik ontdek nog steeds nieuwe feiten. 
Soms omdat het je voorstellingsvermogen te boven gaat over wat hier allemaal heeft plaatsgevonden.  
Daarom deel ik mijn liefde voor Veenhuizen, en haar grimmige geschiedenis, en zorg ik voor een 
erfgoedafvontuur dat men niet snel zal vergeten.’ 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Noot voor de redactie  
Neem voor meer informatie contact op met Peter Bos, erfgoedgids bij InVeenhuizen.nl via t. 0592 749 
336 of e. info@inveenhuizen.nl. Of kijk op www.lezingeninveenhuizen.nl en www.hollandsiberië.nl of 
www.inveenhuizen.nl.  
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